Bütün ülkelerin proleterleri birleşin! 


Karkerön hemü welatan yekbin! 
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Faşizmin yerleşmesine karşı tüm devrimci güçler omuz omuza! 
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FAŞİST DARBEYE KARŞI DEVRİMCİ DAYANIŞMA 


İngiltere Türkiyeli İlericiler 
Birliği'nin 9. Kongresi 19 
Ekim Pazar günü Londra'da Wembley Konferans Merkezi'nde toplandı. Çok sayıda 


ilerici örgütün ve kişinin desteğini alan Kongre'de İTİB'in önümüzdeki dönem çalışmalarına ışık tutucu nitelikte canlı ve verimli tartışmalar oldu. İTİB’ in çalışmalarına yol gösterici somut kararlar alındı. 

Kongre devrim şehitlerinin anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve başkanlık divanının seçimiyle başladı. 
İTİB başkanının okuduğu Genel Yönetim Kurulu raporunda geçtiğimiz bir yılın değerlendirilmesi ve işsizliğe karşı yürüyüş, Tariş işçileriyle, Çorum halkıyla dayanışma gösterileri gibi yığın eylemlerinin yanısıra ideolojik eğitim çalışmalarının da bir dökümü 


yapıldı. 

Çeşitli örgütlerin temsilcisi olarak kongrede hazır bulunan konuklar, dünya çapında yürütülen anti-emperyalist, anti-tekelci, anti-faşist, anti- sömürgeci ve anti-şovenist savaşımın çeşitli yönlerine değinen konuşmalarıyla Kongre çalışmalarımıza katkıda bulundular. 

Kongre boyunca İngiltere işçi hareketinin ve demokratik kamuoyunun parçası olan kişi ve örgütlerden, Avrupa'daki Türkiyelilerin örgütlerinden gelen çok sayıda dayanışma mesajı okundu. 

İngiltere işçi hareketinin, demokratik kamuoyunun İTİB kongresine gösterdiği sıcak ilgi, demokratik savaşım sürecinde İTİB'in aldığı yolu, uluslararası ilişkileri güçlendirmedeki başarısını ve bu alanda taşıdığı engin potansi- 


yeli canlı bir biçimde gösterdi. 

Kongrenin en çarpıcı yanı, önümüzdeki dönem çalışmalarına ilişkin tartışmalar bölümü oldu. Tartışmalarda çok sayıda konuşmacı söz aldı. 
Konuşmacılar, serin kafalı bir yaklaşımla önümüzdeki dönemi değerlendirdiler. Avrupa demokratik kamuoyunu kazanmanın Türkiye'de faşizmin yerleşmesini engellemedeki önemli rolü bütün boyutlarıyla ortaya konuldu. 

Türkiye'de Demokratik Hakları Savunma Komitesi” nin çalışmalarına omuz vermenin İTİB'in bütün çalışmalarını düzenleyici ana halka olduğu vurgulandı. Avrupa demokratik kamuoyunu kazanma savaşımının özgüllükleri üzerine açımlayıcı, ayrıntılı tartışmalar yapıldı. Soluklu, inatçı, çalışmanın önemi dile getirildi. 


Konuşmalarda, faşist darbenin, Kıbrıs sorununa getirdiği boyutlar titizlikle ele alındı. Bir konuşmacı, Kuzey Kıbrıs gazetelerinde çıkan “Türkiye duvarlardaki sloganlardan temizlendi, fakat Kıbrıs'da bu iş daha azıtıyor, acaba buna daha fazla izin verilecek mi?” yollu cuntayı cesaretlendirici yazılara dikkati çekti. Kıbrıs halkının kendi yazgısını özgürce belirleme savaşının Türkiye'deki faşist cuntaya karşı savaşımla bağlı olduğu belirtildi. 
Kıbrıslı ve Türkiyeli devrimcilerin birlikte savaşımının önemi vurgulandı. 

İTİB 9. Kongresi, ancak ne yapacağını, nasıl yapacağını iyi kavramış savaşçılarda görülen serinkanlı kararlılıkla ve hep birlikte söylenen “Enternasyonal”in coşkusuyla sona erdi. 


Değerli Yoldaşlar, 

Geçen kongremizden bu yana bir yıl geçti. Bu bir yıl gerek dünya, gerekse Türkiye açısından büyük olaylara sahne oldu. Gelişmeler örgütümüzün savunduğu Leninci dünya görüşünün doğruluğunu kanıtladı. Ani değişiklikler bizi etkilemedi. Doğru ideoloji ve ilkeli bir politika ile karşılaştığımız zorlukları göğüsledik, üstesinden geldik. Zor günler geçirmemize rağmen, gerek Türkiyeliler arasında, gere kse yabancı örgütler arasında saygınlığımız azalmadı, aksine arttı. Kadrolarımız deneyimlerden geçti, yoldaşlarımız birbirine kenetlendi. 

Yoldaşlar, 

Devrimci durum yaşayan ülkemizde geçen yılın en 
önemli olayı hiç kuşkusuz, 12 
Eylül faşist darbesidir. Burjuvazi içine düştüğü bunalımı tersinden çözmek için askeri bir darbeye başvurdu. Faşizon 


mi ülkeye yerleştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırıyor. 
Her türlü demokratik hak kaldırıldı. Baskılar arttı. Devrimciler, demokratlar tutuklandı. Bu durum bize yeni görevler yüklüyor. Her zamanki çalışmalarımızın başına İngiltere'deki demokratik kamuoyunu aydınlatmak ve tepkisini faşist cuntaya karşı örgütlemek geçiyor. 

12 Eylül faşist darbesinin 
ardından bu cuntanın faşist olduğunu sergilemek için çalışmalara başladık. İngiltere” deki saylavlar, demokratik kuruluşlar ve sendikalar ile ilişkiye geçtik. TDHSK'nin bu yolda yaptığı çalışmalara aktif olarak katıldık, tüm yoldaşlarımızı bu işe seferber ettik. Bu yolda belirli kazanımlar elde edildi. Bundan böyle bu çalışmalar daha da yoğunlaşarak sürdürülecektir. 

Yoldaşlar, 

Önümüzde yeni bir dönem 


m Kurulu Rap ru'nun özeti 


var. Bu dönemde ülkemizde faşizmi yerleştirmeye çalışan finans-kapital ile devrimci güçler arasında savaşım yeni bir biçim alacaktır. Bu dönem bizlere yeni görevler yüklüyor. 
Daha önce de değindiğimiz gibi tüm yoldaşların ana görevi faşist cuntanın yüzünü sergilemektir. Bugün ülkemizde faşizm tabandan bir hareket olarak değil, tepeden bir askeri darbe ile gelmiştir. Bu nedenle Hitler'in anti-kapitalist ve sosyalist demagojileri- nin yanısıra, anti-faşist demagojiye de başvurarak kitle desteği için çabalıyor. 

Yoldaşlar, 

Buradaki Türkiyeliler arasında görevlerimizi daha iyi yerine getirebilmek için yeni kadrolar kazanmak zorundayız. Bu eksikliği gidermeliyiz. 
Türkiye'de olup bitenleri anlatmak için yapacağımız çalışmalar, düzenleyeceğimiz eylemler Türkiyeliler arasındaki 


çalışmamızın da önünü açacaktır. 


Yoldaşlar, 

Çok başarılı bir Yaz Taarruzu geçirdik. Koyduğumuz hedefleri aştık. Ne var ki, yaşamdaki ölçü tanımaz gelişmeler, bizden parasal alanda da devrimci yaratıcılığımızı alabildiğine geliştirmemizi dayatıyor. Saymanlık raporun- da da göreceğimiz gibi parasal sıkıntımız vardır. Bu konu üzerinde tartışmalı, Kongremizden önümüzdeki döneme ışık tutucu kararlarla çıkmaliyız. 

Bugün yeni dönemin çalışma planını çıkartacağımız gündür. Yarın bu görevleri yapmak üzere yola çıkacağız. 
Şimdiye kadar olduğu gibi bu görevlerin de üstesinden alnımızın akıyla çıkacağımıza inancımız tamdır. 


Kongremizin çalışmalarına başarılar dileriz. 
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F 
Genel durum 


Emperyalizm ve yerli finanskapital devrimci durumdan karşı devrimle çıkabilmek, derin ekonomik. toplumsal bunalımı tersinden çözebilmek amacıyla, gerici generaller eliyle faşist bir darbe yaptı. 

Faşist cunta, parlamentoyu, anayasayı ve siyasal partileri kaldırdı. Sendikaları, dernekleri yasakladı. Görülmedik boyutlarda tutuklamalara girişti. Üretimi arttırmak için işçi sınıfını, halkı silah zoruyla işe sürdü. Ülkeyi çalışma kampına dönüştürme yolunda yürüyor. İş haftasını 56 
saate çıkartmaktan söz ediyor. Emekliliği ölümden sonraya erteliyor! Zorla çalışmak “yasalaştı”. Bu uygulamalar, faşizmin korporatif toplum ve devlet düzenine ulaşmaya yöneliktir. 

Faşist cunta baş örgütlü hedef olarak komünistleri gösteriyor. Özellikle de TKP'nin Leninci kanadını, İşçinin Sesi hareketini vurguluyor. Cuntanın en önemli bir hedefi de Kürt halkının ulusal kurtuluş hareketini boğmaktır. Ordu haftalardır Kürdistan'da tatbikatlar yapıyor. Faşist cunta kanlı bir terörle devrim güçlerini dağıtmaya, halkı sindirmeye ve istikrarlı bir faşizme varmaya çalışıyor. 

Bir kez, ülkemizde faşizm henüz yerleşmedi. Devrimci durum sürüyor. Bu durumda, faşizmin yerleşmesine karşı, devrim için savaşımda İTİB olarak en acil görevimiz, Avrupa kamuoyunda faşist cuntanın içyüzünü sergilemek, demokratik savaşımı yükseltmektir. 

İkincisi, Türkiye'de faşizm, köklü toplumsal ve ekonomik bunalımı çözemeyecektir. Devrimci durumu baskı altına alarak geçici olarak söndürebilse bile, devrimci durumu doğuran yapıdan kurtulamayacaktır. Bu temelde her türlü reform, yığınların özgürlüksüzlüğünü ve köleliğini bürokratik olarak düzenleme anlamına gelecektir. Devrim- 


ci durumu geçici olarak söndürebilse bile, ülkemiz Batı Avrupa'daki burjuva demokrasilerine benzer bir barışçıl döneme değil, gericilik dönemine girmiş olacaktır. 

Devrimciler gericilik döneminde yığıniarın köleliğini düzenlemekten öteye gitmeyen, halka karşı bürokratik reformlara en küçük destek veremezler. Bu nedenle, gericilik döneminde çalışma biçimi de olağan reformcu dönemden farklıdır. Devrim propagandası acil gündemden inmez. Tepeden inme bürokratik reformlara karşı savaşım can alıcı önem taşır. Bu açıdan ülkemizde devrimci durum geçici olarak bastırıl- sa bile, düzenin iç yüzünü sergilemek, onu uluslararası kamuoyunda açık düşürmek, İTİB'in acil görevi olmaya devam edecektir. 

İTİB'in başarısının ölçütü Avrupa kamuoyunda Türkiye'deki düzene karşı yaygınlaştıracağı nefrettir. Her türlü sekterlikten arınmış bir yanaşımla en geniş kesimlere ulaşılmalıdır. 

Marks, Engels ve Lenin, karşı devrim geldiği zaman “illüzyonlarından kurtularak halk kazandı” diyorlar. Türkiye'deki faşist darbe de liberal, reformist, oportünist illüzyonları kendi eliyle yıktı. 
Halkımız kazandığı yeni deneyimle ve her dedikleri bir bir çıkan Lenincilere çok daha büyük bir güvenle, tanklarla gelen faşist darbeyi devrimle tarihin çöplüğüne gönderecektir. 

Faşizmi ininde geberteceğiz! 

Yaşasın halkımızın anti- emperyalist, anti-faşist, anti- tekelci, anti-sömürgeci halk devrimi savaşı! 


Kıbrıs sorunu üstüne 

Kıbrıs'ın işgalinin üzerinden altı yıl geçti. Türkiye finanskapitali, Kıbrıs'ın “Kuzey Kıbrıs” diye adlandırılan üçte birlik bölümünü hızla sömürgeleştiriyor. 
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Kendi halkını tank, tüfek gücü ile esaret altında tutma- ya çalışan faşist cunta, Kıbnsa mutluluk götürmekten söz ediyor. Faşist cuntanın başı Kenan Evren, KTFD'yi Türkiye'nin uzantısı saydıklarını söylüyor. Bu sözler Türkiye'ye yerleştirilmeye çalışılan faşizmin siyasetinin hangi amaçlara yönelik olduğunu açığa vuruyor. Bu faşist yönetim kaldığı sürece Türkiye, bölgemizdeki, Orta Doğu' daki barışın en büyük düşmanı olacak, savaş ve yayılmacılık mikropları saçacaktır. 

Kıbrıs'ın işgalinin 6. yılın- da, sömürgeci Türkiye fınanskapitali ve onun bekçisi faşist cuntanın yüzünü açığa çıkarmak, Kıbrıs'taki işgale son vermek için, işgalcilere karşı savaşan Kıbrıs halkıyla dayanışma önümüzdeki temel görevlerdendir. 

Özellikle işgal bölgesinde- ki Kıbrıs Türk halkıyla her düzeyde işbirliği, sıkı eşgüdüm. 

Kıbrıs halkına kendi yazgısını özgürce belirleme hakkı! 

Kıbrıs'taki işgalci Türk ordusu, tüm yabancı askerler çekilsin! 

Kahrolsun sömürgecilik! 

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi! 


Dış örgütlerle iliskiler 


12 Eylül'de faşist cuntanın 
iktidarı ele geçirmesinden beri yapılanlar dünya ilerici kamuoyunda büyük bir tepki yaratmıştır. Bizler de İngiltere'deki Türkiyelilerin tek sosyalist yığın örgütü İTİB olarak, var gücümüzle yoğun bir kampanyaya giriştik. Daha şimdiden birçok demokratik örgütün ve ilerici kişilerin desteğini aldık. Söylediklerimizin doğruluğu ve enerjik çalışmamız desteğin artmasını sağlayacaktır. 

Önümüzde zor bir dönem var. İTİB üyeleri, kanlı bir şekilde halkımızı sindirmeye ve faşizmi yerleştirmeye çalışan faşist cuntanın sergilenmesi için her zamankinden daha aktif çalışacaklardır. 

Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi çalışmalarına katılmak ana görevdir. Tüm sendikalar ve 


ilerici kuruluşlarla, yabancı örgütlerle ilişkiler daha da sağlamlaştırılmalıdır. 

İTİB 9. Olağan Genel Kurulu, tüm üyelerine, Türkiye'de olup bitenleri, faşist cuntanın yüzünü dünya kamuoyuna anlatmayı ve bununla bağlı olarak tüm demokratik örgütlerle ilişkileri pekiştirmeyi ana görev olarak yükler. 


Eğitim 
Halkımızın tepesine çöreklenen faşist yönetime karşı savaş, oportünizme ve burjuva ideolojisine karşı savaştan ayrılmaz. Faşist yönetime karşı savaştan başarıyla çıkabilmemiz için Marksizm-Leninizmi daha iyi öğrenmek gereklidir. Yürükoğlu yoldaşın bir konuşmasında belirttiği gibi, “Marksizm-Leninizmi iyi kavrayıp sindirmemiş militanların ne kadar militan olurlarsa olsunlar keskin dönüşümlerde sağa sola savrulmaları kaçınılmazdır”. 
Örgütümüz yeni dönemki eğitim çalışmalarında bir degişiklik yapmış, hafta içi derslerini kaldırarak geniş kapsamlı temel konuları içeren yeni bir eğitim programını uygulamaya koymuştur. Her militanın, derslere düzenli gelmesinin yanısıra, kendi çabasıyla da Marksizm-Leninizmi öğrenmesi devrimci bir görevdir. 


Dayanışma 

12 Eylül faşist darbesinden bu 
yana girişilen yığınsal tutuklamalar ve uygulanan ağır baskı ortadadır. Türkiye devrim hareketinin kopmaz parçası olan İTİB'in 9. Genel Kurulu: 

— İşkence altındaki komünist yoldaşlarımızla ve tüm devrimci, demokrat kişilerle, 

— Baskıya uğrayan tüm devrimci, demokratik örgütlerle, yoğunlaşan yığınsal baskı, kırım ve işkenceye karşı Kürt halkıyla içten dayanışmasını dile getirir. Bu dayanışmanın en somut göstergesinin faşist yönetimin iç yüzünü dünya kamuoyu önünde açık etmek için özverili, enerjik çalışma olacağını vurgular. 


4 oOİŞÇİNİN SESİ 


5 Kasım 1980 


Yoldaşlar, 

İTİB 10 yıl önce bugüne benzer bir ortamda, 12 Mart 
1971 darbesine karşı savaşım 
süreci içinde kuruldu. O zamanlar Türkiyeliler arasında Maocular vardı. Güçlüydüler, örgütleri vardı. Oldukça kalabalık Troçkistler vardı, TİP’ liler vardı, Dev-Genç'liler vardı. Bir biz yoktuk. 12 Mart darbesine karşı yapılan çalışmalar süreci içinde bütün bu guruplar darmadağın oldular. 
Çünkü onlar şöyle bir anlayışla yola çıkmışlardı (ve bu anlayışı onların bir yöneticisi bir toplantıda dile getirmişti): “Traktör geliyor kendimizi önüne atmayalım, ona göre davranalım”, Bu tutum onları yıktı , darmadağın etti. 

İTİB 5 kişiyle kuruldu. Üye sayısı uzun süre İl'i geçmedi. 
Genel yönetim kurulu toplantısında odalar boş kalmasın diye genel yönetim kurulu toplantılarını bütün üyelere açık yapıyorduk. Fakat böyleyken İTİB gelişti ve odönemde üstüne düşen görevi yapabilen tek örgüt oldu. Öteki guruplar- dan ve guruplar dışı devrimcilerden en iyi devrimcileri kendine çekti. Çünkü İTİB şöyle bir anlayışla yola çıkmıştı: “Bugün savaşmayan yarın da savaşma 2”. Bu anlayış İTİB' ilerletti. Örgütümüz yıllar içinde yüzlerce devrimciyi eğitti, yur- da gönderdi. İTİB gerçekten Avrupa'nın en başarılı örgütü oldu diyebiliriz. 

12 Mart dönemini hatırlamakta bugün için yarar vardır, Çünkü İTİB'deki yönetici yoldaşlarımız aşağı yukarı aynı süreci yaşayacaklar. O günlerde İngiltere gazetelerinde bir yazı çıkarmak bile ulaşılamaz bir amaçtı. Yapabildiğimiz, günlük gazetelerin okuyucu mektupları köşeleri- ne mektuplar yazmaktı. Bazı yoldaşlar görevlenmişti bu işle, aynı gazeteye Türkiye'de olan bir olayı anlatmak için 15-20 tane mektup gönderiyorlardı arka arkaya. Basılmıyor, basılmıyor, fakat en sonunda yazının birinin içinde bir cümle geçiyordu, mektupların görev yaptığını anlıyorduk. Yani tırnakla kuyu kazar gibi ilerliyordu işler. 

Dönekler de çıktı aramız- 


R. Yürükoğlu yoldaşın ITIB'in 9. Kongresi'nde yaptığı konuşma 


Acil görevlerimiz 


dan. Bunlara kızmadık, acıdık. “Dönek” dedik, işimize devam ettik. 

I2 Mart darbesine karşı savaşım süreci içinde İTİB öteki tüm sağlıksız akımları yıktı, İngiltere'nin tek örgütü oldu. Bugün için bundan çıkarılacak dersler vardır. Eşgüdüm Komitesi'nin bildirisinde belirtildiği gibi, darbe, demokrasi isteyenlerin tabanını genişletmiştir. Demokrasi savaşımı içinde, bugün İngiltere'de İTİB'in karşısında bir rakip yoktur. Fakat bugünkü ortam İTİB'in olabildiğinden çok daha güçlü bir örgüt olmasının olanaklarını içinde taşımaktadır. Belki paradoksal bir durum gibi gelebilir, belki tuhaf bir durum gibi gelebilir, fakat bu dönemden İTİB çok daha güçlenerek çıkacaktır. 

10 yıl sonra bir üst düzeyde, 
yine aynı noktadayız. Yine Türkiye'de bir darbe var, bu sefer açıkça faşist nitelikli bir darbe var, eskisinden çok daha akıllı, çok daha kurnazca geliyor bu darbe. Bu 
darbeye karşı görevlerimiz 12 
Mart darbesine karşı olduğundan çok daha ağırdır. Bu görevleri İngiltere'deki yoldaşlarımız için başlıca iki 


noktada belirleyebilirim. 

En başta ideolojik-teorik görevlerimiz var. İlginç bir “raslantı” olarak çeşitli başka teorik konularda olduğu gibi, darbenin niteliği konusunda da İşçinin Sesi ayrı bir kutup oluşturuyor. Türkiye'deki darbenin niteliğini belirlemede bizim menşevikler, Batılı Troçkistler ve menşeviklerin etkisi altındaki bazı kardeş partiler anlaşıyorlar, “bu darbe faşist değil” diyorlar. 

Bu darbeye “faşist değildir” diyenler iki ayrı yoldan giderek “faşist değildir” diyorlar. Batı'nın Troçkistleri, özellikle İngiltere'de güçlü olan Troçkistler, çeşitli ideolojik “gerekçeler” öne sürüyorlar. Birincisi, “bu askersel bir darbedir” diyorlar. Askersel darbe olması, faşist olmasına engel midir? Örneğin Bulgaristan'da, Polonya'da ve Finlandiya'da faşizmin darbeler yoluyla geldiğini unutuyorlar. 
Troçkistler ikinci olarak, “bu cunta faşist değildir, çünkü dayandığı bir yığın hareketi yoktur” diyorlar. Bunlar yine yaşamın yeşilliğini, canlılığını, orijinalliğini anlamıyorlar. Fakat cuntanın yöneticileri bunu gayet iyi anlıyorlar, kendileri- nin bir yığın tabanına, bir 


yığın hareketine gereksinimleri olduğunu çok iyi anlıyorlar. Ve cumhuriyet tarihinde belki ilk kez olarak Kenan Evren halkın önüne çıkıyor, mitingler yapıyor, konuşuyor. 
Bütün bunlar, tepeden bir cunta yoluyla gelen faşıst yönetimin kendisine bir yığın tabanı yaratma isteğini anlatiyor. Troçkistler üçüncü gerekçe olarak, “bunların faşist bir ideolojisi yoktur” diyorlar. Bu da ancak kendi cahilliklerini gösteriyor. Örneğin Mussolini yazdığı bir kitapta, “biz faşist partiyi kurduk, uzun yıllar geçti, bu süre içinde bizim ideolojimiz yoktu” diyor. “Biz yalnızca tehlikeyi gördük, tehlikeye karşı devleti savunmaya çıktık ve onun içinde ideolojimiz adım adım gelişti” diyor. Ne güzel anlatıyor faşizmi. 

Bizim oportünistlerimiz ise başka bir yoldan giderek yine cuntanın faşist olmadığına varıyorlar. Onlar Batı'daki, İngiltere'deki Troçkistler kadar okumuş yazmış değiller tabii, ama onlardan çok daha usta siyasetçidirler. Onun için, iki cümleyle (o çürütülecek ideolojik gerekçelere bağlamıyorlar kendilerini, Onlar ne diyorlar? “Bu cuntadan çok daha kötüsü bekliyor kapıda. 
Onun için bu faşist değildir. 
Ve zaten Evren'in kendisi de söyledi ki daha fena bir cunta varmış, onu önlemek için gelmiş bunlar”. Siyasal düzeyde birşeyler söylüyorlar. 
Tabii bu gerekçe de onları kurtaramayacaktır. Her zaman kötünün kötüsü vardır. 
Faşist yönetimin de daha kötü bir faşist yönetimi olabilir. 
Almanya'daki faşist harekete baktığımız zaman, içinde çeşitli kanatların varlığını görüyoruz. Onun da sağı var, Solu var, Ortası var. Daha şiddetli saldırı isteyen kesimleri var, daha yumuşak tutum isteyen kesimleri var. Ve kendi aralarında kanlı çarpışmalara varan çatışmaları var. Birbirlerini temizliyorlar sokaklarda. 
Daha kötüsü olabilir diye faşist bir yönetim nasıl faşist olmayacaktır? 

Troçkistlerin de, bizim menşeviklerin de yanılgısı genelle özeli birbirine karıştırmaktan 


kaynaklanıyor. Öyle bir anlayışları var ki, Almanya'daki gibi bir faşizm Almanya'daki geliş yollarından gelmedikçe buna faşizm demeyeceğiz! 
Özel bir durumda, bir ülkenin somut koşullarında, o günkü uluslararası ve ülke içi sınıfsal güçler koşullarında gelişen bir faşizm tipini alıp faşizmin evrensel modeli haline getirmek. 

Önümüzdeki yıllarda faşizm konusu bizleri çok meşgul edecek ve hepimiz bu konuda çalışacağız. İşin başında bir uyarı yapmak istiyorum. Kendime de, faşizm konusunda çalışacak tüm yoldaşlara da. Dünya komünist hareketinde ve genel olarak ilerici güçler arasında somut ülkelerdeki faşizm deneyleri hakkında güzel kitaplar var. 
Çok güzel araştırmalar, incelemeler var. Fakat faşizmin genel teorik ele alınışı açısından, faşizm hakkında genel teorik değerlendirmeler açısından çöle yakın bir durum var. Dimitrofun 7. Kongre raporu bile faşizmin genel değerlendirilmesi hakkında çok az yer ayırmıştır. Gerisi faşizme karşı yapılacak şeylerdir. 
Yani teorik bir anlayış kazanma açısından başvurabileceğimiz kitaplar çok azdır. Klasik bir tanım var. “Finans-kapitalin en ... kesiminin... çıplak diktatörlüğü”. Çok şey anlatmıyor. Bilimsel birşey değil bu “en”, “En gerici, en şoven kesimi”, Bu bir tasvir. Bazı finans-kapital kesimlerini “en gerici” yapan özellikler nedir, bunlar için bir genelleme yapılamaz mı? Sonra, “en gerici” sayılmanın ölçütü nedir? Kesinlik- le daha cidi bir tanım gerekiyor. 
Ve yoktur dünya komünist hareketinde böyle bir tanım, Faşizm nedir? Faşizmi herhangi bir askersel darbeden ayıran nokta nerededir? Bu konularda çalışma bulmamız güç olacaktır. İnanıyorum ki İşçinin Sesi bu konulara da kendi yanıtlarını getirecektir. 

İngiltere'de ikinci görevimiz, cuntanın yaptıklarını somut olarak sergilemektir. Herkesin kapısını aşındırmamız gerekiyor. Kendimizi her türlü sekterlikten uzak tutmamız gerekiyor. Şunu iyi bilmeliyiz 


ki, Türkiye'deki rejime karşı söylenen bir cümle, yazılan bir yazı Türkiye'de çok canı kurtarır. Bunun bilincinde davranmadıktan sonra beş para etmeyiz. İngiltere'de kim var- sa, sendikacısından, İşçi Partisi'nden, Muhafazakâr Partisi” ne dek gideceğiz. Biz kimseyi kendimizle bağlaşıklığa çağırmak için gitmiyoruz. Kendi görüşlerimizden de hiçbir şey vermiyoruz. Demokrasi diyorsan, Türkiye'de demokrasi yoktur, hipokrit değilsen, bak Türkiye'de neler oluyor, bu konuda konuş diyeceğiz. 
Biz bunu herkese söyleyebiliriz, herkese söylemeliyiz. Dosyalar hazırlamalıyız. Muhafazakâr Parti'den Liberal Parti” ye dek herkese götürmeliyiz. 
Eğer gocunuyorsak, bu çalışmadan devrimciliğimize bir zarar gelecek gibi görüyorsak, yeterince komünist olmamışız demektir. Türkiye'deki yoldaşlarımıza yeterli biçimde yardımcı olamayacağız demektir. 

Bu dönemde, devrim hareketinin gözle görülür biçimde ilerlediği dönemlerde olduğundan daha fazla dönekler çıkacaktır. Sahte yol arkadaşları çıkacaktır. Yorulanlar, evlenecek olanlar, haksızlığa uğrayanlar, dersini çalışmak zorunda olanlar, ideolojik ayrılık keşfedenler olacaktr. 12 Mart 1971'den daha fazla olacaktır. Çünkü bugün Türkiye devrim hareketinde bir tarafız. Bir gücü temsil ediyoruz, hem de en etkin güçlerden biriyiz. Tabii ki bugün üzerimize gelecek baskı, 12 Mart'takinden çok daha ağır olacaktır. Onun için dönekler de daha fazla olacaktır. Fakat böylelerine biz yine kızmayacağız. İnsan zaaflarına yalnızca acımak gerekir. Acıyacağız. 

Bir daha yineleyeceğim. 
Günün görevi cuntanın niteliğini ve yaptıklarını en yoğun biçimde sergilemektir. Bu, İTİB'in bugüne dek karşılaştığı en zorlu görevdir. Ama İTİB de 10 yıl öncesinin İTİB'i değildir. 

Nesnel güçle gelen, nesnel güçle devrilir! 

Tanklarla gelen devrimle gidecektir! 
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Bizi zorlu bir savaşım b kliy r 


Yeni Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi ve Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi Genel Sekreteri John Chamberlain’in Kongre'de yaptığı konuşma 


Sizlere TDHSK'nın en sıcak selamlarını iletirim. İngiltere’ de bizi çok önemli bir görev beklemektedir. Evren, bu ülkede ılımlı, orta yolcu ve “aşırı sağ ve sol” arasındaki savaşı gerçekten önlemeye çalışan birisi olarak gösteriliyor. Bu maskeyi yırtıp atmak, oynanan bu oyunu bozmak ve altında yatanları açıklamak gerekiyor. İngiltere halkına Evren'in ve Türkiye'de bugünkü rejimin faşist olduğunu, halkı sürekli işkence altında tuttuğunu açıklamak komitemizin görevidir. 

Siyasi tutuklular işkence görmektedir. Cinayetler olaganlaştı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, siyasi eylemleri nedeniyle halktan birçok kimse öldürülmektedir. Kimileri- nin başına, örneğin, karakol binasının penceresinden düşmek gibi garip “kazalar” gelmektedir. 

Bu olayları İngiltere halkı bilmiyor. İşte komitenin görevi de bu gerçekleri göstermektir. Bilinmesi gereken bir olay daha: Hastahaneye akrabalarını ziyarete gelenler, eğer içeri girmek istiyorlarsa kan 


| bağışlamak zorundadır. Bu 


gibi bilgiler, İngiltere halkına, Evren rejiminin asıl yüzünü gösterecektir. Bu rejim “orta- da”, orta yoldan ilerleyen, “ılımlı” bir rejim değildir. 
Evren bir faşisttir ve başını çektiği de faşist rejimdir. 
Yunanistan'da bir zamanların albaylar rejimiyle veya Şili'deki Pinochet rejimiyle 


| Türkiye'deki bugünkü rejim 


arasında bir fark yoktur. 
İngiltere halkı bu gerçeklerin farkına vardırılmalıdır. Bu 


rejim faşisttir. Bu yönetim tüm sendikaları, demokratik örgütleri kapatmış, işçi sınıfı hareketini ve Kürt halkını acımasızca ezmektedir. 

İngiltere'de bizi. komiteyi zorlu bir savaşım bekliyor. Bu komitenin önünde iyi bir gelecek var. Öyle bir gelecek ki, sonunda İngiltere halkına kendi sistemleri hakkında da ders verecek ve bu öyle bir ders ki, halkımızın bunu en kısa zamanda öğrenmesi gereklidir. 

İngiltere halkının uluslararası dayanışma konusunda iyi bir geçmişi vardır. Komite'nin amacı bu geçmişini bir kez daha yaşatmaktır. Amacımız o günlerin ruhunu ve derinliğini bir daha yaratmaktır. Örneğin “Rusya'dan elini çek” kampanyası o zamanlar Rus devriminin kazanımlarının kalıcılaşmasında önemli bir yer tutar. 

TDHSK'da bizim asıl görevimiz Türkiye'de faşist rejime karşı savaşımlarla dayanışmamızı yükseltmektir. Şu açıktır kı, Türkiye'de faşizmi yenmek Türkiye halkının işidir, ancak uluslararası dayanışma, aynen genç Rus Cumhuriyeti'nin devrimle beraber doğuşundaki gibi çok gereklidir. 

Sizlere bir kez daha TDHSK'dan sıcak selamlarımı iletirim. Bizim desteğimize güvenebilirsiniz. Bizler ile başlatılan bu hareket, bir benzeri 192Vlerden beri bu ülkede görülmemiş “Rusya'dan elini çek” kampanyası gibi en kısa zamanda yığınsallaşacaktır. 

Çok teşekkür ederim yoldaşlar! 
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Emine Engin yoldaşın Kongre'de yaptığı konuşma 


Darb d vrimle gidec ktir 


Yoldaşlar, 


ir örgütün başarısı ney- le ölçülür? Çok ölçü 


sıralanabilir ama bunlardan en önemli bir tanesi, kuşkusuz, o örgütün değişen koşullara göre kendini ayarlayabilmesidir. Aslında İTİB'in bugünkü başarılı konumu, geçmişte bunu doğru olarak yapabilmiş olmasıyla bağlıdır. 
12 Mart geldiği zaman, o dönemin gerektirdiği çalışmayı uyguladı. Daha değişik koşullar geldi, daha değişik çalışma tarzları uyguladı. İTİB'in de başarısında, bugünkü gücün- de bunun büyük payı vardır. 
Bugün daha da üstün başarıyla gerekenleri uygulayacağız. 
Ülkemizde bir dönemeç yaşadık. Faşist bir darbe dayatıldı. Devrimci durum gitmedi. Faşizm daha yerleşmedi. Faşizm henüz yerleşmemişken, İTİB olarak bizim görevimiz nedir? Bu faşizmi yerleşmeden devirebilmeye katkı yapmaktır. Bu katkıyı ise faşist rejimin içyüzünü İngiltere ve Avrupa kamuoyuna en ayrıntılı ve en enerjik biçimde açık ederek yapabiliriz. 
Faşizm daha yerleşmedi diyoruz. Faşizm yerleşebilir, devrimci durumu da geçici olarak söndürebilir. O zaman ne olacak? O zaman Türkiye Batı Avrupa'daki gibi burjuva demokratik bir döneme mi girmiş olacak? Hayır! Batı Avrupa'da çoğunluğuyla reformcu, olağan barışçıl dönemler yaşanıyor. Batı Avrupa burjuvazisi manevra alanına sahip olduğu için, devrim savaşları kabardığı zaman yıgğınların isteklerine ödün verebiliyor. Yığınların kabaran devrimci savaşına ödün vererek devrimci durumdan kurtuluyor. Fakat Türkiye gibi ülkelerde böyle olmuyor. Burjuvazi yığınların kabaran devrimci savaşımına ödün vererek değil, tam tersine onu zorla, kanla, terörle bastırarak işin içinden sıyrılmaya 


çalışıyor. İşte bu nedenle, Türkiye'de devrimci durum geçici olarak söndürülse bile ülke Batı Avrupa'daki türünden bir reformcu döneme değil, gericilik dönemi dediğimiz döneme girer. Gericilik döneminin özelliği Lenin'in deyimiyle yığınların özgürlüksüzlüğünün, &köleliğinin, bürokratik olarak, tepeden uygulanan “reformlar” yoluyla örgütlenmesi, düzenlenmesidir. 

Burada bir noktaya işaret etmek gerek. Menşeviklerin “toplumsal ilerleme” belgisi var. Hiç ayırımsız toplumsal ilerleme diye bağırıyorlar. Önümüzdeki dönemde, yoldaşlar, bu faşist cunta yerini biraz ısıtabilse bile, sanmayalım toplumsal gerileme olacak. 
Yine toplumsal ilerleme olacak. Ancak Leninciler olarak biz, Lenin'in yolundan yürüyoruz. Biz her türlü toplumsal ilerlemeyi (o desteklemiyoruz. 
Biz yığınlara karşı, yığınları özgürlüksüz bırakan, yığınları köle tutan, bürokratik reformlar yoluyla gerçekleştirilen toplumsal ilerlemeye karşıyız. Onun için biz “toplumsal ilerleme” belgisine karşıydık. Menşevikler hâlâ bu belgiye sahip çıkacaklarsa, faşist cuntanın da “leri” adımlarını odesteklediklerini söylemek zorundadırlar. 

Gericilik döneminde orta- da desteklenecek bir reform yoktur. Olağan barışçı dönemde, desteklenecek türden, yığınların yaşamını az da olsa ilerleten, iyileştiren reformlar vardır. Ama gericilik döneminde böyle reformlar yoktur. 
Bizim destekleyeceğimiz reformlar olmadığı için, hatta bu reformlar yığınları daha büyük sıkıntıya sokucu türden, tepeden yapılan reformlar olduğu için, biz bunlara karşı, devrim propagandasını sürdüreceğiz. 

Bunların İTİB'in çalışmaları açısından ne sonuçları 


oluyor? İTİB'in çalışması açısından Şu sonuçları oluyor: Şimdi faşizm yerleşmedi, bu faşist cuntayı sergilemek gerekir diyoruz. Ama yerleşse de devrimci durumu geçici olarak söndürebilse de, bu faşist cuntayı sergilemek, onun yaptıklarını uluslararası kamuoyuna duyurmak yine İTİB'in ana görevi olacaktır. Biliyoruz, karşı-devrim uluslararası bir olgu. Nasıl işçi sınıfının savaşımı enternasyonal bir olguysa, burjuvazinin savaşımı da uluslararasıdır. Emperyalizmi ve yerli tekelci burjuvazisi halkımızın üstüne birlikte çöküyor. İTİB bu cuntayı Avrupa kamuoyuna sergileyerek, Türkiye burjuvazisinin baskılarını ve emperyalist Avrupa burjuvazisi- nin ona desteğini güçleştirmiş olur. İTİB'in yapacağı en büyük katkı bu olur. 

Bu arada yayın satışlarına kısaca değinmek gerekiyor. 
Yayın satışlarında okunan rapordan anlaşıldığı gibi bir düşme olmuş. Bunu yeniden yükseltmek gerekiyor. Bu satışların üzerine önemle gitmek gerekiyor. 


on olarak yine Türkiye” deki duruma dönersek, 

Marks'ın, Engels'in, Leninin karşı devrim geldiği zaman Söyledikleri bir söz var: “Halk yanılgılarından kurtularak kazandı” diyorlar. 
İşte Türkiye için biz de aynı şeyi söylüyoruz. 

Geriye dönüp biraz baktığımız zaman, devrim hareketinde gerçekte 1977'den bu yana bir gerileme görüyoruz. 
Bu gerilemenin altında yatan nedir? Liberal burjuvaziye oportünistler tarafından uyandırılan yanlış güvendir, burjuva kuyrukçuluğudur. Eğer, CHP tarafından yaratılan ama oportünistlerce körüklenen ve yıkılmayan o yanılgılar olmasaydı bugün bu darbe gele- 


mezdi. Bu işin bir yanı yoldaşlar, İşin bir de öteki yanı var. 
O yanıda şu ki, bu faşist darbe gelerek, halkın. tepesine çöreklenerek bu yanılgıları kendi elleriyle yıktı. Evren burjuva parlamentosunun iflasını, CHP'nin beceriksizliğini, AP” nin beceriksizliğini, hepsini kendi ağzıyla söyledi. Halkımızda uyandırılan yanılgıları bu faşist darbe kendi elleriyle, kendi ağzıyla yıktı. 


u faşist darbe ülkemizin U ekonomik, yapısal bunalımını çözemeyecektir. Çok daha güçlü, çok daha dinç bir devrimci kabarma olacaktır. İzmir Leninci İl Komitesi'nin bildirisinde geçen “dinç” sözü işin özünü çok güzel veriyor. Devrimci hareket neden çekti? İşçi sınıfımızın enerjisi olmadığı için değil, Bu enerji yanlış yollarla, yanlış eylemlerle boşa harcandığı için çekti. Oportünistler işçi sınıfımızın enerjisini tükettiler, boşa harcadılar. Ve sonra döndüler, enerjisi yok dediler. Hayır! 
İşçi sınıfımızın enerjisi var. 
Bizim devrimci propagandamızla birleşince, faşist darbe işçi sınıfına, halkımıza yepyeni bir deney, yepyeni bir bilinç kaynağı olacak ve yakındır Türkiye'de çok daha dinç, çok daha bilinçli, çok daha güçlü bir devrimci kabarış göreceğiz. 
Uluslararası planda bakıyoruz, Irak-İran savaşıyor. 
Bölge kaynıyor. İşte bölgede de, dünyada da barışı sağlamanın yolu devrimden geçiyor. Özellikle bölgemizde barışı sağlamanın ana yolu Türkiye'de devrimden geçiyor. 
Biz bunu başaracağız yoldaşlar. Faşist darbe bunu engelleyemeyecektir. O halkımıza yalnızca bir deney daha kazandırmış olacaktır. Ve kendisi tankla, topla geldi, devrimle, halk devrimiyle tarihin çöplüğüne gidecektir! 
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Süleyman Sakalı yoldaşın Kongre'de yaptığı konuşma 


Faşist cuntayı yığınlar önünde s rgil yelim 


Yoldaşlar, 

Epey konuşuldu. Yoldaşlar görevlerimizin çeşitli yönlerine değindiler. Ben de bazı noktalara değineceğim. 

Bugün İngiltere'de, bütün yoldaşların söylediği gibi önümüzde duran ana görev demokratik savaşı her türlü sekterlikten uzak olarak örgütlemek ve bunun etrafında kendimizin de en güçlü bir şekilde örgütlenmesini sağlamaktır. Ve gerçekten, Yürükoğlu yoldaşın konuşmasında belirttiği gibi, 12 Mart döneminde bu büyük bir başarıyla uygulanmasaydı, bugün bu salonda bu kadar kalabalık, inançlı gurup halinde oturuyor olamazdık. 
Aynı yolu, çok daha üst bir düzeyde, çok daha başarılı bir şekilde uygulayacağımıza hepimizin inancı kesindir. 

Bir-iki önemli genel noktaya değinmek istiyorum. Bunlardan biri bugün Türkiye” deki düşmanın nasıl bir düşman olduğu konusu. 

Bugün Türkiye'de birçok oportünist görüş, ki menşevikler de bu işin en başında yer alıyorlar, bu cuntayı dış bir güç tarafından örgütlenmiş, dışardan empoze edilmiş bir cunta gibi göstermeye çalışıyor. Bu bilinç bulandırmasını mutlaka yıkmalıyız. 
Evet, bu cuntada emperyalizmin mutlaka parmağı var, parmağı olmadan dünyada hiçbir şey olmuyor. Ama, dış düşman, Amerikancı cunta, Almancı cunta, emperyalistlerin örgütlediği cunta diyerek, oportünist görüşler, iç düşmanın ne kadar köklü olduğunu gözlerden saklıyorlar. Türkiye'de bir takım genel, dış düşmana karşı direniş çağrıları yapıyorlar. 
Böyle çağrlarla anti-faşist mücadele, bugün Türkiye'de açık diktatörlüğünü kuran finans-kapitale, devlet tekelci kapitalizmine karşı mücadele örgütlenmez. Sadece ve sadece bilinç bulandırılır. Çünkü bunun sonucunda ortaya çi- 


kan çağrılar dış bir düşmana karşı cihad çağrılarından ileriye gitmiyor. 

Özellikle menşevikler Kemalizm, din, v.s. konularında, ortalığı iyice bulandırdılar. 
Kemalistlerle dincilerin nasıl Kurtuluş Savaşı'nda elele emperyalistlere karşı savaştığın- dan örnekler veriyorlar. Sonuçta Türkiye'de korkunç bir bilinç bulandırması ortaya çıkıyor. Onun için buna karşı bizim yoğun savaşmamız gerekir. 

Bazı yoldaşlar somut tehlikelere değindiler. Ben de bir yoldaşımın söylediği görüşe katılıyorum. İngiltere'de faşistlerin örgütlenmesi yolunda adımlar atılacaktır. Bunun belirtilerini görüyoruz. İngiltere'de savaş vereceğimiz en önemli bir alan da bu olmalıdır. Buna karşı, bunların kıpırdanışlarına karşı, örgütlenme çabalarına karşı ve özellikle dini de bu işe alet ederek camiler etrafında örgütlenme çabalarına karşı mutlaka uyanık bir mücadele vermek gerekiyor. Bunların içyüzünü sergilemek gerekiyor. 

Bir yoldaş, Türkiye'de faşist cuntanın gelmesinin gazete satışlarındaki düşüşte yansıdığını söyledi. Doğru. Durum değişti. İnsanlar doğal olarak kaçacaklar. Fakat biz onların peşini bırakmayacagız, doğruları söylemekten kaçınmayacağız. Çünkü uzaklaşan sempatizanlar, üç ay, beşay, bir yıl sonra, siz doğru söylüyormuşsunuz deyip yanımıza geleceklerdir. İşte o zaman bizim esas kazancımız ortaya çıkacak. Yani, bugün bizim yaptığımız çalışma hemen yarın ürünlerini vermeyecek. Bunu çok iyi bilelim. 
Bugün biz doğruyu söylersek, faşist cunta konumlarını kaybedip kamuoyu önünde açık düştükçe, bugün yanımızdan uzaklaşan insanlar, siz doğruyu söylüyormuşsunuz diye yarın bizim yanımıza gelmek zorunda kalacaklardır. 


Değineceğim bir konu da şu. Demokratik kamuoyunu harekete geçirmek için savaşacağız. Ama burada önemli bir noktayı gözden kaçırmayalım. Demokratik kamuoyunu temsil eden kişileri kitle önünde demokratik bir tutum almaya zorlamak, önemli bir kilit noktası olmalıdır. Türkiye'deki anti-demokratik uygulamaların, faşist uygulamaların Avrupa'daki birçok “demokratik” gücün de işine geldiği kuşkusuzdur. Onların sessiz kalışı bunun bir göstergesidir. İşlerine geldiği için, onlarla özel konuşmalarda ne kadar olumlu sonuçlar alırsak alalım, onları kitle önünde tavır almaya, kendi kendileriyle tutarlı olmaya zorlayabilirsek, o zaman bizim mücadelemize daha çok destek vereceklerdir. 

Öyle bir biçimde çalışma yürütmeliyiz ki, demokrasiden söz eden herkes, ya mücadeleye destek versin, ya da açıkça, arkadaş, ben demokrasi demokrasi diyorum ama aslında Türkiye'deki durum benim işime geliyor, onun için sesimi çıkartmamayı tercih ediyorum desin. 


Bunu insan önünde söyleye- | 


mez. Bu nedenle demokratik güçlere daha çok kitle önünde başvurmalıyız. 

Evet yoldaşlar, demokratik örgütlerle en sıcak ilişkileri geliştirmek, demokratik kamuoyunu harekete geçirmek, yoğun yayın çıkarmak ve faşist cuntayı sergilemek, bu arada İngiltere'deki Kıbrıslı ilericilerle, demokratik kişi ve örgütlerle daha yakın ilişkiler kurmak, Türkiye'deki faşist cuntanın uygulamalarını Kuzey Kıbrıs'a da uzandıracağını unutmayarak, Kıbrıslı Türklerle cuntaya karşı ortak mücadele örgütlemek, yoğun bir anti-faşist kampanya. İşte günün görevleri bunlardır. Bu görevleri ne kadar iyi yerine getirebilirsek, faşist cuntanın işini o kadar, zorlaştıracağız, ömrünü o kadar kısaltacağız. 


e... $ 
ITIB Kongresi e geniş destek 
LLJ eo gördü 
İTİB Kongresine gösterilen dayanışma faşist cuntaya 


karşı savaşımı güçlendirecektir. 


Kongrede şu örgütlerin temsilcileri birer konuşma yaptılar: 


Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları (KUK); Şili Dayanışma Kampanyası; Avrupa Kürt Öğrenciler Derneği (KSSE); Irak Öğrenci Derneği; Hamburglu Leninciler; Filistin Demokratik Cephesi; Londra İşçi Birliği; Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi; İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu; El Salvador Dayanışma Kampanyası ve İngiltere Sendikalar Birliği (TUC) Güneydoğu Bölgesi. 

Kongre'ye şu kişi ve örgütlerden dayanışma mesajı geldi: Liberation; Genel ve Belediye İşçileri Sendikası (GMWU); Bilimsel, Teknik ve İş Yönetimi İşçileri Sendikası (ASTMS); Britanya Komünist Partisi Leeds Örgütü; Irak Komünist Partisi İngiltere Örgütü; Federal Almanya Kürdistan İşçi Demekleri Federasyonu (KOMKAR); Rizgariya Kurdistan; İsveç-Kürdistanlı İşçiler Derneği; Yurtdışındaki Kürdistanlı Öğrenciler Orgütü (AKSA); Düsseldorf İşçi Muhabir Gurubu; Mannheim İşçiler Birliği; Fransa'daki Leninciler; George Morton (İşçi Partisi Saylavı), Ernie Roberts (İşçi Partisi Saylavı); Bob Cryer (İşçi Partisi Saylavı); Leslie Huckfield (İşçi Partisi Saylavı), Robin Cook (İşçi Partisi Saylavı), Reg Race (İşçi Partisi Saylavı), Jim Marshall (İşçi Partisi Saylavı); Judith Hart (İşçi Partisi Saylavı); Roy Hughes (İşçi Partisi Saylavı), Adrew Faulds (İşçi Partisi Saylavı); James Lamond (İşçi Partisi Saylavı); Lord Antony Grifford, Lordlar Kamarası Üyesi; John Bowden, Haldane Derneği (İlerici Avukatlar); Britanya-Sovyetler Birliği Dostluk Derneği Leeds Örgütü; İranlı Öğrenciler Derneği. 
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KONUŞMALAR 


İngiltere Sendikalar Birliği Güneydoğu Bölge Temsilcisi Nick Sharman'ın konuşması 


Savaşımınızda 


yanınızdayız 
İyi günler yoldaşlar, 


Türkiye'deki yoldaşlarımıza TUC Güneydoğu bölgesi adına dostça selamlar getiririm. 

Türkiyeli ilericilerin bizim bu ülkedeki savaşımımıza verdiği desteğin bilincindeyiz. 
Örneğin, Londra'da işsizliğin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Hackney'de, Hackney Trades Council'la beraber koyduğunuz eylem ve 1 Mayıs yürüyüşlerinde her zamanki güçlü dayanışmanız sıralanabilir. Bunları çok takdir ediyoruz. 

Biliyoruz ki, ülkenizdeki faşist darbe nedeniyle şimdi siz büyük sorunlarla karşı karşıyasınız. Yine biliyoruz ki, buradaki sendikal harekete faşist cuntanın gerçek yüzünü gösterebilmekte çok özel bir sorununuz var. Bu savaşımınızda başarı dileriz. Bu savaşımı desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Özellikle üyelerimize bilgi götürmenize yardımcı olarak, bunu yerine getireceğiz. Eylem birliğimizin sürmesini diliyoruz. Hem genel konularda, hem de Britanya adaların- da sosyalizmi kurmak uğruna savaşımda bu eylem birliğini sürdüreceğiz. 

Bir kez daha dostça selamlarımızı ve önümüzdeki yıl içinde birlikte savaşım dileğimizi yinelerim. 


Şili Dayanışma Kampanyası sözcüsünün 


konuşmasının özeti 


Amacımız halklarımızın 


kurtuluşudur 


Teşekkür ederim yoldaşlar, Şili Dayanışma Kampanyasr’ mn selamlarını getiriyorum. 
Çabalarınızı takdirle karşılıyoruz. Kongre çalışmalarına yapabileceğimiz en iyi katkı Latin Amerika'daki askersel yönetimlerle ilgili deneyimlerimizi aktarmak olacaktır. 
Peru ve Şili cuntaları arasındaki en çarpıcı farklardan biri şuydu: Pinochet, ulusallaştırılmış sanayileri ITT, Aconda gibi şirketlere geri verirken, Peru cuntası, aynı endüstrileri 
Şili'de toprak reformu kazanımları yok edilirken, Peru cuntası Allende hükümetinden daha fazla toprak dağıtımı yapıyordu. Peru'daki Velasco hükümeti yalnızca 1975 
yılına dek sürdü. Sonra daha ortacı bir askeri cunta, Florales Bermus'un cuntası geldi. 
En temel reformlar geri alındı, seçim çağrısı yapıldı ve sonunda 1968'de düşürülen hükümet erke geldi. Sol, oyların üçte birini aldı. Oyların üçte ikisini toplayan merkez ve sağ bir koalisyon kurdu. Bu hükümet, demokratik görünümlü yöntemlerle 


ulusallaştırıyordu. 


Şili'deki askeri cuntaya benzer bir siyaset izliyor. Her iki askersel rejimde de temel anlayış “Ulusal Güvenlik Kavramı” olarak adlandırılıyor. 
Bu, ordunun, ülkenin dışında değil, fakat içindeki bir düşmana karşı eğitilmesidir. Düşman halktır. 

Latin Amerika, ABD'nin arka bahçesi olmak gibi ilginç bir jeopolitik özellik taşıyor. 
Böyle bir karmaşık konumun dayatmasıyla ABD, Latin Amerika'da bir takım iyi şeyler yapıyor ve demokratik hakları savunuyor görünmek zorundadır. 

Latin Amerika'da, sınıf savaşıyla içiçe girmiş ordular gördük. Böylesi bir durumda, düşman kolaylıkla seçilemez. 
Şili'de tek yol bu ordunun parçalanmasıdır. Bizim için demokrasinin anlamı açıktır, işçi sınıfının hegemonyasının kurulmasıdır. 

Yoldaşlar, bütün Latin Amerika deneyimlerinin gösterdiği gibi, düşman emperyalizmdir. Amacımız, halklarımızın kurtuluşu ve sosyalizmin kurulması açısından aynıdır. 


El Salvador Dayanışma Kampanyası 


sözcüsünün konuşması 


Darbeler halkın savaşını 


engelleyemez 


Verilen bu firsat için El Salvador halkı adına teşekkür ederim. El Salvador halkı adına Türkiye halkının faşist askeri diktatörlüğe kahramanca direnişini selamlarım, Bu diktatörlük, Türk gericiliği- nin ve onların müttefikleri ABD emperyalizmi ve NATO'nun Türkiye işçi sınıfı ve halkının savaşını bastırabilmek amacıyla başvurdukları son çaredir. 

Biz, El Salvador halkı, Amerikan emperyalizminin, halkların kahramanca savaşımını bastırmak için başvur- 


duğu bu manevraları yakın- dan tanıyoruz. Geçen yıl Ekim ayında, El Salvador'da, Washington'da planlanan bir darbe oldu. Kurulan cunta kendisini “ılımlı” olarak tanıtmaya çalışıyor. Uluslararası alanda da Amerika bu cuntanın ılımlı olduğu, aşırı sağ ve aşırı Sol arasındaki savaşta tarafsız olduğunu yaymaya çalışıyor. Gerçekte bugün El Salvador'da halkın kurtuluş ve hürriyeti için verdiği savaş sürüyor. Darbeler, diktatörlükler halkın savaşımını engelleyemez. 


Londra İşçi Birliği sözcüsünün konuşması 


Nesnel ortam faşist cuntaya 


karsı isleyecektir Değerli Dostlar, 

Kongrenizin yapıldığı bu dönem Türkiye işçi sınıfı tarihinin zorlu bir dönemidir. 

İşbirlikçi-tekelci burjuvazi gerici generaller eliyle dayattığı faşist darbe ile işçi sınıfının ve Kürt halkının savaşımını kanla bastırmayı ve böylelikle emekçileri “disipli- ne” sokarak bunalımdan çıkmayı planlıyor. Faşist cunta en temel demokratik hakları ayaklar altına aldı. Sendikalar, demokratik örgütler kapatıldı. Ülkeyi çalışma kampına dönüştürme girişimleri var. Devrimciler, demokratlar toplanıyor, işkence görüyor. İşçi mahalleleri ve Kürdistan işgal altında. Ordu günlerdir Kürdistan'da tatbikatlar yapıyor. Herhangi bir başkaldırıyı önlemeye çalışıyor. 

Cuntalar, baskı altında çalıştırma, v.b., ülkedeki huzursuzluğu yaratan ekonomik bunalımı çözemeyecektir. Türkiye'nin ekonomik-toplumsal ortamı faşist cuntaya karşı işleyecektir. Halkımızın yükselen savaşımı bu cuntayı devirecektir. 

Arkadaşlar, 

Türkiye'de faşizm henüz yerleşmemiştir. Bu İngiltere” deki devrimcilere büyük görevler yüklüyor. Herşeyden önce, çeşitli şaşırtmacalarla kimliğini gizlemeye çalışan bu cuntanın İngiliz kamuoyunda deşifre edilmesi, tüm anti- faşist güçlerin faşist cuntaya karşı harekete geçirilmesi, Londra'daki işçilerimize cuntanın gerçek kimliğinin somut örneklerle açıklanması acil görevlerimizden birkaçıdır. 

Londra'daki Türkiyeli işçilerin örgütü LİB olarak kardeş örgütümüz İTİB'le anti- faşist savaşımda sonuna kadar beraberiz. 

Kahrolsun faşist cunta! 

Yaşasın anti-faşist savaşım! 

Yaşasın İTİB! 
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Çok sayıda konuğun konuştuğu Kongre, anti-faşısi savasımda ileri bir adım oldu. 


Avrupa Kürt Öğrenci Demeği İngiltere birimi temsilcisinin 


konuşmasının özeti 


Ortak savaşım utkunun tek yoludur 


Değerli Yoldaşlar, 

Avrupa Kürt Öğrenci Derneği İngiltere Birimi adına 9. Olağan Genel Kurulunuzu selamlar, İTİB'le olan dayanışmamızı iletiriz. 

Türkiye'deki cuntanın faşist baskılarını arttırdığı bir dönemde toplanan kongrenizin önemi büyüktür. 

Cunta, parlamentoyu feshetti, tüm demokratik hak ve kuruluşları ortadan kaldırdı. 
Cunta, böylece, burjuva parlamenter sistem yerine açık diktatörlüğü getirdi. 

Saldırının sivri ucu işçi sınıfına, ilerici, demokratik güçlere ve gelişen Kürt hareketine yöneltilmiştir. Darbenin amaçları 1971'dekilerle hemen hemen aynıdır. Saldırı, ne denli şiddetli ve acımasızca olursa olsun Kürt halkının ulusal haklarını kazanma savaşımını ve işçi sınıfı hareketini durdurama yacaktır. 

ABD emperyalizmi ve tekelci burjuvazi bu cuntanın arkasındadır. Amerikan ve NATO yanlısı generaller, yönetime NATO tatbikatları sırasında el koydular. Hava Kuvvetleri Komutanı Vaşin gton'daydı. Aynı gün NATO güneydoğu kuvvet komutanları Ankara'ya doluşmuşlardı. 
Faşist darbeyi ilk haber veren ABD devlet dairesi oldu. 

Ortadoğunun gerici rejimlerinin, batılılarla birlikte darbeye alkış tutmaları şaşırtıcı değildir. Faşist darbe, bölgede gelişen Kürdistan, İran, Afganistan, Filistin ve Irak devrimci hareketlerine karşı 


hazırlanan emperyalist komploların bir parçasıdır. 

Dünya ilerici, demokratik güçleri darbeyi büyük bir tepkiyle karşılarken, faşist Irak yönetimi cuntayı destekledi. Dahası, Baas'lı caniler, ABD emperyalizminin isteklerini İran devrimine saldırarak yerine getirdiler. 

Yoldaşlar, Amerikan yansı generallerin Türkiye'deki darbesinin Baas'cıların İran'a saldırısını izlemesi bir rastlantı değildir. 

Darbenin sonuçları endişe vericidir. Türkiye'nin her yanında, özellikle Türkiye Kürdistanı'nda geniş tutuklamalar olmuştur. Kürt köyleri kuşatılmış ve evler tek tek aranmıştır. 23 Eylül'de, Diyarbakır'da faşist cuntaya karşı gösteri yapan 500 Kürt genci tutuklanmıştır. Birçok Kürt bölgeleri özel silahlı komando birlikleri tarafından işgal edilmiştir. 

Yoldaşlar, bir kez daha, bizlerin savaşımına verdiğiniz yardımlar ve Kürt ulusal sorununda aldığınız ödünsüz, cesur tavırdan ötürü tüm Kürt ilerici ve demokratlarının takdirlerini iletiriz. Bu tutumunuz, Türk ve Kürt halklarının ortak savaşının utkunun tek yolu olduğunu gösteriyor. 

İşçi sınıfının ve demokratik güçlerin savaşımını hiçbir diktatörlük kıramaz! 

Yaşasın Kürt ulusal kurtuluş hareketi! 

Kahrolsun askersel diktatörlük! 

Yaşasın İTİB! 


İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu 


temsilcisinin konuşmasının özeti 


Bilinçle savaşacağız 


Değerli İTİB üyeleri, Yoldaşlar, 
Ülkemizde işçi sınıfımızın, halkımızın üzerindeki baskı ve terörün daha da arttığı bir dönemde yapılan İTİB 9. 
Genel Kurulu'na başarılar diler, İTİB'in tüm anti-faşist eylemlerinde, İTÖF olarak her zaman yanında olacağımızı bildiririz. 

Yoldaşlar, 

Faşist cuntaya karşı İngiltere'de en geniş kamuoyunu yaratmak önümüzde du- 


ran en önemli bir görevdir. 
Önümüzde bizi bekleyen acil görevler vardır. Eminiz ki bu görevleri de bir kez daha, beraber yerine getireceğiz. 
Ülkemizde sosyalizme açılan ileri demokratik halk devrimini gerçekleştireceğiz. İngiltere'deki Türkiyeli öğrenciler bu bilinçle savaşacaklardır. 

Genel Kurulunuza bir kez daha başarılar dileriz. 


Kahrolsun faşist cunta! 
Yaşasın İTİB! 


Irak Öğrenci Demeği temsilcisinin 


konuşmasının özeti 


Bağlarımızı daha da pekiştirelim 


Değerli Dostlar, 

Irak Öğrenci Derneği Yürütme Kurulu adına kardeş örgüt İTİB'in 9. Olağan Genel Kurulu'na en sıcak selamlarımızı sunarız. İTİB'in İngiltere'deki Türkiyelilerin savaşımında oynadığı aktif role yüksek değer biçiyoruz. Türkiye halkının, demokrasi güçlerinin, diktatör Evren cuntasına, NATO ve emperyalizmin desteğindeki gerici güçlere karşı yiğit savaşımının yanındayız. 

Örgütlerimiz arasında gelişen sıcak ilişkiler bizi derinden hoşnut ediyor. Örgütünüzün Irak'taki faşist diktatörlüğe ve onun kanlı terörüne karşı halkımızla gösterdiği dayanışmayı takdirle karşılıyoruz. 

Bölgemizdeki bu son savaş binlerce Irak ve İranlı'nın kırımına yol açtı. Dünya barış ve güvenliğini tehlikeye soktu. Bu savaş, Amerikan em- 


peryalizminin ve onun gerici bağlaşıklarının değirmenine su akıtıyor. 

Biz, emperyalizmin savaş ve saldırı politikasının İran ve Irak halklarının ortak savaşımıyla geriletileceğine inanıyoruz. Bu ortak savaşa sizlerin de aktif destek ve dayanışma vereceğinize eminiz. 

Değerli Dostlar, 

Faşist diktatörlüğe karşı savaşımınızda var gücümüzle yanınızdayız. Türkiye halkı- nin yiğit direnişine bu ülkedeki demokratik kamuoyunun dayanışmasını örgütle yen Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin çalışmalarını destekliyoruz. 

Örgütlerimiz arasındaki militan bağları daha da pekiştireceğimize inanıyoruz. 

Yaşasın Türkiye halkının yiğit savaşımı! 

Kahrolsun askersel faşist cunta! 

Yaşasın İTİB! 


Koşulsuz desteğimizi yineleriz 


İTİB Kongresi'ne, Komşumuz olan ülkenizdeki darbeden dolayı Türkiyeli yığınların savaşımına olan koşulsuz desteğimizi bir kez daha yineleriz. 

Türkiye halkının bu zor dönemden utkuyla çıkacağına eminiz. 


İnancımız odur ki, sonunda ezilen halklar dünya emperyalizmine karşı verdikleri savaşımı mutlaka kazanacaklardır. 

Yaşasın uluslararası dayanışma! 

Leeds Üniversitesi Filistin Öğrenci Derneği 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Faşist askeri darbeye karsı gür sesimizi yükseltelim 


Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları temsilcisi çağımızın özelliklerine ve Kürdistan halkının savaşımının tarihsel gelişimine değindikten sonra sözlerini özet- le söyle sürdürdü. 

Sömürgeci, tekelci, işbirlikçi Türk burjuvazisi kendi sınıfsal çıkarlarını korumak için, militarist güçlerini Kürdistan halkına ve Türkiye işçi sınıfına saldırtmayı zorunlu görmüştür. 

Türkiye bilindiği gibi emperyalist-kapitalist sistem içerisinde yarı bağımlı bir ülke konumundadır. Serbest rekabet dönemini yaşamamış, dış finans kapitale bağlı, kapitalizmin çarpık bir şekilde gelişme kaydettiği ülkelerden biridir. 

Türkiye'nin ekonomık alanda emperyalizme bağlı oluşu Türkiye'de ekonomik ve siyasi buhranları alabildiğine yogunlaştırmıştır. İMF ve diğer emperyalist soyguncu kuruluşları ile Türkiye ekonomik bir çıkmaza girmiştir. Bu 


ekonomik buhranların yükü ise emekçi halk yığınlarının sırtına yüklenmiştir. Her gün artan zamlar ve yeni devalüasyonlar emekçi kitlelerin yaşamlarını çekilmez bir hale getirmiştir. Bu durum karşısında devrimci halk muhalefeti her gün yeni ilerlemeler kaydetmiştir. Diğer taraftan ise Kürdistan'da gelişen ulusal ve sosyal mücadele sömürgecileri ve parababaları emperyalistleri oldukça ürkütmüştür. Panik ve buhran-İardan kurtulamayan sömürgeci, tekelci, işbirlikçi Türk burjuvazisi kurtuluşu 12 Eylül 1980'de ABD patentli faşist, askeri bir darbede aramışlardır. Faşist-askeri darbenin en belirgin özelliği, Kürdistan halkının haklı ulusai demokratik halk devrimi mücadelesini sindirmek ve Türkiye işçi sınıfının gelişmekte olan demokratik halk iktidarı mücadelesini susturmaktır. Faşist-askeri darbenin gerçekleşmesi ile Türkiye ve Kürdis- 


tan halklarına yönelik eylem planları da alabildiğine yogunluk kazanmıştır. 

Bütün demokratik ve ilerici kuruluşlar yasaklanarak Türkiye işçi sınıfının ve Kürdistan halklarının canları pahasına kazanmış oldukları demokratik mevziler imha edilmiştir. 

Kürdistan'da zaman zaman faşıst cuntanın askeri tatbikatları Kürdistan halkının soykırımını amaçlamaktadır. 
Son günlerde Mardin ve yöresinde “Fazıl 80” askeri tatbikatında kullanılan hakiki mermiler gerçeğin somut bir ifadesidir. Kürdistan üzerindeki sömürgeci baskı böylelikle katmerleştirilmiş ve dayanılması güç bir hale gelmiştir. 

Bu durumda Kürdistan sosyalist, ilerici, yurtsever güçlerinin Kürdistan temelindeki eylem ve güç birlikleri hayati önemini hâlâ korumaktadır. Sınıf bilinçli Türkiye proletaryası ve tüm ilerici demokrasi güçlerinin bugün- 


KONUŞMALAR 


kü faşist askeri darbenin ciddiyetini her an gözönünde bulundurup, güç ve eylem birliklerini oluşturmaları zorunludur. 

Yoldaşlar, 

Kürdistan ulusal kurtuluş güçleri bu ortamda bir kez daha sınıf bilinçli Türkiye proletaryasına seslenmeyi görev bilirler. 

Faşist askeri darbeye karşı gür sesinizi yükseltiniz! Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını programlaştırarak onu pratikleştiriniz! Biz ancak bu şekilde enternasyonalizm bayrağı altında toplanabiliriz. 

Gün mücadele günüdür! 
Hiçbir güç Türkiye ve Kürdistan halklarının mücadelesini önleyemez! Emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı proletarya enternasyonalizmi! 

Hiçbir şey bağımsızlık ve özgürlükten daha değerli olamaz! 

Yaşasın İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği Genel Kurul toplantısı! 


Fasist cuntanın demagoğisini bosa akaracağız 


F. Almanya'dan Kongremize gelen Hamburglu Lenincilerden bir yoldaşımızın konuş- 


masının özeli: Yoldaşlar, 


Sizlere Hamburglu Lenincilerin en sıcak selamlarını iletirim. 
12 Eylül faşist cuntası, 
tabansız olduğu için demagojik tutumlar takmıyor. Sağa da sola da karşıyız demagojisini ustalıkla işliyor. Bu, Avrupa kamuoyunda da etkisini göstermektedir. Emperyalistler, Avrupa kamuoyunu bu temelde koşullandırmaya çalışmaktadırlar, Bu durum, yurt dışındaki devrimcilere, Türkiye'de faşizmin yerleşmesine karşı, Avrupa'da Türkiye devrimine destek kampanyaları örgütleme görevi yüklemektedir. İTİB'in bu alandaki çalışmaları da bize 


örnek oluyor. Avrupa'da doğru Leninci görüşler fışkırmaktadır. Bu görüşler yaşam tarafından doğrulanmaktadır. 

Her zamanki gibi, önümüzdeki dönem çalışmalarında da İTİB'in görevlerini başarıyla yerine getirmeyi sürdüreceğine inancımız tamdır. 

Tekrar hepinizi, arkadaşlarım adına selamlar, Kongrenize başarılar dilerim. 

Hamburglu Leninciler 


ÖEMOCMANZ s 


m rn yu 


Fasist cuntaya karsı ortak savasım 


Arkadaşlar, 
Faşist cuntanın lideri Kenan Evren bir demecinde “yavru vatan” Kıbrıs'ın Türkiye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Bu, faşist cuntanın Kuzey Kıbrıs'a uygulanan sömürgeciliği daha da azdıracağını ortaya koyuyor. 
Bildiğimiz gibi Kuzey Kıbrıs'ta işgalle birlikte para biri- 


mi değişti. Türkiye bankaları adaya girdi. Türkiye'den ithal edilen malların öteki ülkelerden ithali yasaklandı. 
Ülke sömürgeleştiriliyor. Kıbns, kredi dilenciliğinde koz olarak kullanılıyor. 
Türkiye'de her hareketin Kıbrıs'a direk etkisi var. Bunun nedeni, Kıbrısın ekonomik ve siyasal olarak Ankara'ya göbekten bağlı olmasıdır. İleride aynı faşist baskılar Kuzey Kıbrıs'ta da kendini gösterirse hiç şaşmayalım. 
Bu durumlar Kıbrıslı devrimcilerin Türkiyeli devrimcilerle birlikte sömürgeciliğe ve faşist cuntaya karşı savaşımını güncelleştiriyor. İşgalci sömürgeci Türkiye finans-kapitalinin sadık bekçisi faşist cuntanın yüzünü açığa vurup çabalarını boşa çıkarmak için yapılacak çalışmalardan ilgisiz kalmak faşist cuntanın ekmeğine yağ sürmektir. 
Kahrolsun sömürgecilik! 
Savaş Mahmut 
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MESAJLAR 


KOMKAR'ın mesajı 


Değerli Delege ve Üyeler, 

9. Olağan Genel Kuruľunuza davetinizden dolayı çok teşekkür ederiz. Yoğun çalışmalarımızdan, mektubunuzun elimize geç ulaşmasının da yol açtığı zaman darlığı nedeniyle Genel Kurul'unuza katılamayacağımız için üzgünüz. 

Arkadaşlar, 

Genel Kurul'unuz Türkiye'de faşist bir cuntanın işbaşında olduğu, Türkiye Kürdistanı” nda sömürgeci baskıların, işkence ve toplu tutuklamalarla katmerleştiği bir döneme rastlıyor. Cunta, faşist bir rejimi oturtmak, işçi sınıfı hareketini, Kürdistan halkının ulusal demokratik mücadelesini kırmayı amaçlıyor. Emperyalizmin, tekelci burjuvazinin ve bölgedeki tüm gerici saldırgan güçlerin çıkarlarını güvence altına almak istiyor. 

Ülkelerimizin içine hapsedildiği bu zor şartlar karşısında Türkiyeli ve Kürdistanlı yurtsever, demokrat ve sosyalist güçlere önemli görevler düşüyor. Halk kitlelerinin faşist cuntaya karşı her türlü direnişini örgütlemek, onlara kurtuluş yolunu göstermek, en önemli görevlerden birisidir. Diğer yandan Kürdistan ve Türkiye'de cuntaya karşı çıkan tüm güçlerin eylem ve cephe birliğini gerçekleştirme, sosyalistlerin başlıca görevi olarak kendini dayatıyor. 

Türkiye Kürdistanı Sosyalist Hareketi, Kürdistan'da yurtsever, demokrat ve sosyalist güçlerin birliği yolunda önemli çabalar sarfetti. Bu çabaların sonucu UDG (Ulusal Demokratik Güçbirliği) oluştu. UDG, tüm Türkiye'deki anti-faşist güçlere eylem ve cephe birliği çağrısında bulundu. 

Gerek ülkelerimizde, gerekse yurt dışında faşist cuntaya karşı omuz omuza verp mücadele etmek ertelenmez bir görevdir. Bu yolda somut adımları atmanın zamanı gelmiştir. 27.7.1980 günü, 
aralarında KOMKAR ve İşçinin Sesi taraftarlarının da bulunduğu 9 
demokratik Türk ve Kürt örgütünün Köln'de cuntayı protesto yürüyüşü bu yolda atılan önemli bir adımdır. Bazı sosyal şoven çevreler bu eylem birliğinden ürktüler, geri çekildiler, köşe bucak 


kaçtılar. Onlar bu sosyal şoven, dar gurupçu tavırlarını terketmedikçe iflâs edeceklerdir. 
Arkadaşlar, 


Böylesi zor şartlar altında yapılan Genel Kurul'unuz büyük önem taşıyor. Türk ve Kürt halklarının dayanışmasını pekiştirmek, güç ve eylem birliğini sağlamak, tüm anti-faşist güçleri yek vücut halinde faşizme karşı dikmek için Genel Kurul'unuzun atacağı adımları, alacağı kararları sevinçle karşılayacağımızı belirtir, Genel Kurul çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Faşist cuntayı defetmek için omuz omuza! 

Yaşasın Kürdistan ve Türkiye halklarının kardeşliği, dayanışması ve mücadele birliği! 


İsveç Kürdistanlı İşçiler Derneği'nin mesajı 


Dostlar, 

Bizleri Genel Kurul'a çağıran davetinizde de kısaca belirttiğiniz gibi, 9. Olağan Kongre'nizin, faşist cuntanın tüm devrimci demokratlara karşı giriştiği terör kampanyasına rastlamasını önemle karşılıyoruz. 

Biliyorsunuz ki faşist generaller daha darbenin ilk günü Kürdistan'a yedek ordu göndererek ülkeyi kuşattı. Halkımıza karşı uyguladığı vahşi sömürgecisindirme eylemlerini arttırdı. Yine faşist generaller Türkiye'de ilk hedef olarak işçi sınıfı hareketinin yiğit devrimci evlâtlarını katlederek, zindanları ve işkencehaneleri devrimcilerle doldurdu. Böylece demokrasinin en kararlı unsurları üzerindeki şiddet eylemlerini arttırmakla, tüm demokrasi güçlerini büyük bir baskı altına aldı. 

Kon gre'nizin, Türkiye işçi sınıfı hareketiyle, Kürt halkının ulusal demokratik mücadelesi arasındaki demokratik güç birliğini sıklaştırması, tüm demokratik güçlerle eylem birliği için çabaların arttırılması için önemli kararların alınmasını temenni eder, Kongre'nize başarılar dileriz. 

Dostça selamlar. 


Yönetim Kurulu 


Rızgariya Kurdistan'ın mesaji 


Değerli Arkadaşlar, İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği olarak bize gönderdiğiniz Genel 
Kurul'unuza ilişkin çağrıyı maalesef geç aldık. Çağrınız ancak 20 
Ekim tarihinde elimize geçti. Bu nedenle en azından Genel Kurul'unuzun başarılı geçmesini dileyen bir mesajı bile gönderme fırsatı bulamadık. Türkiye ve Kürdistan'da faşist, militarist baskı ve zulmün alabildiğine arttığı bu dönemde dayanışmanın her türlüsü dostlar arasında gösterilebilmelidir. 

Umarız Kongre'niz halklarımızın devrimci mücadelelerine yararlı olabilecek şekilde geçmiştir. 

Yeni dönem çalışmalarınızde başarılar dileriz. 

Devrimci selamlarımızla. 


Liberation örgütünün mesajı 


“Liberation, İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği Genel Kurulu” nu selamlar. 

Türkiye halkı son derece ciddi bir baskı altında eziliyor. 
NATO'nun onayıyla gerçekleşen askersel darbe, ülkemizde demokratik yaşamı geçici olarak yok ederek sağcı bir diktatörlük kurdu. 

“İyi planlanmış darbe, yalnızca Türkiye halkını değil, yurt dışındaki dostlarınızın ve yandaşlarınızın da kafasını karıştıracak bir biçimde gerçekleşti. 

“Önümüzde duran acil görev, emperyalist güçlerin, demokratik ve barışçı güçlerin gelişmesini durdurma ya yönelik bu son çabasını üstlenenleri sergilemektir. Liberation, bu darbeyi tarihteki en kısa ömürlü askersel darbe yapmada sizin kararlı savaşımınızın yanında olacaktır. 

Lord Fenner Brockway, Genel Başkan; Stan Newens, İşçi Partisi Saylavı, Başkan; Tony Gilbert, Genel Sekreter. 


Mannheim İşçiler Birliği'nin mesajı 


Sevgili Yoldaşlar, Mannheim İşçiler Birliği olarak 9. Olağan Genel Kurul'unuza en sıcak selamlarımızı sunarız. 

İşbirlikçi-tekelci burjuvazi devrim savaşımını bastı rabilmek için son dayanağına başvurdu. Gerici generaller eliyle faşist darbe yaptı. 
Ustalıkla gerçekleştirilen bu darbe, demagojiyle gerçek, faşist niteliğini gizlemeye çalışıyor. Avrupa da da bunun etkileri görülüyor. Emperyalist basın, bilinç bulandıncı yayınlarıyla Avrupa demokratik kamuoyunu yanlüyor. Bu durum bize, Avrupa demokratik kamuoyunun desteğini Türkiye halkının yamna çekmek görevini yüklüyor. İTİB'in bu alanda da üstün çalışmalar yapacağına inancımız tamdır. 

En içten başarı dileklerimizle. 


Düsseldorf İsci Muhabir Gurubunun mesajı 


İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği'nin değerli üyeleri, değerli Yoldaşlar, 
Ülkemizde tekelci burjuvazi generalleri eliyle faşist bir bir cunta dayattı. Burjuvazi bununla bunalımı negatif yönden çözmek istiyor. Oportünizme batar. TKP merkez çoğunluğu işçi sınıfımıza, yığınlara devrimci çıkış yolunu gösteremedi. Önümüzde duran can alıcı sorun yığınların devrime hazırlanmasıdır. TKP'nin devrimci kesimi olan İşçinin Sesi kanadı öncülük görevlerini yerine getirmede her geçen gün daha ilerde duruyor. İşçinin Sesi burada, bölgemizde de gözle görülür bir gelişme gösteriyor. Her türden oportünizme korku salıyor. 

Değerli İTİB üyeleri, , çalışmalarınız pek çok yönden bizlere örnek oluyor. Sizlere, İTİB'in 9. Olağan Genel Kurulu'na, İşçinin Sesi'nin savaş yolunda başarılar dileriz. 


Yaşasın İTİB! 
Yaşasın İşçinin Sesi! 
Yaşasın TKP! 
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MESAİLAR Silahlanmaya karşı yürüyüs 


irak Komünist Partisi Britanya Örgütü'nün mesajı Değerli Yoldaşlar, 
9. Olağan Kongrenize dostça selamlarımızı iletiriz. Kongrenizin askeri diktatörlük, bölge gericiliği ve emperyalizme karşı, özgürlük, demokrasi ve toplumsal ilerleme için Türkiye halkının, yiğıt işçi sınıfının savaşımına aktif bir katkı olacağına eminiz. 
Bu vesileyle, Irak'taki gerici diktatörlük ve onun faşist terörüne karşı enternasyonalist konumunuzdan, Irak halkı ve işçi sınıfıyla dayanışmanızdan ötürü en içten duygularımızı iletiriz. 
Yaşasın Türkiye işçi sınıfı ve halkının savaşımı! 
Yaşasın proletarya enternasyonalizmi! 


Britanya-Sovyet Dostluk Derneği 

Leeds şubesinin mesajı 

Değerli Yoldaşlar, 

Britanya-Sovyet Dostluk Derneği Leeds şubesi adına kon grenizi selamlanm. 

Türkiye halkının barış, demokrasi ve sosyalizm için verdiği savaşım hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar önemli ve acil olmamıştır. Zira emperyalizm ve NATO, generallerin faşist yönetimi ile ülkenizi, Ortadoğu'da gericiliğin ileri karakolu ve SSCB'ye karşı kullanılacak olan nükleer füzeler için platform yapmaya çalışıyor. 

Bizler ortak düşman emperyalizmle karşı karşıyayız. Emperyalizm çürüyen ve ümitsiz bir toplumsal düzeni her yerde gericiliği örgütleyerek sürdürmeye çalışıyor. Dolayısıyla sizin utkunuz bizim utkumuz, sizin kaybınız bizim kaybımızdır. 


Selamlarımızla, 
D. Levy kreter 
Britanya Komünist Partisi E Leeds örgütünün mesajı Yoldaşlar, a 
Britanya Komünist Partisi Leeds Örgütü olarak dayanışma 


selamlarımızı iletiriz. Bu kongreyle gelecek yılın çalışmalarına daha güçlü gireceğinize eminiz. 

Kongreniz, Türkiye işçi sınıfı hareketini ezmeyi ve NATO gericiliğini güçlendirmeyi, anti-Sovyet histeriyi canlandırmayı amaçlayan faşist darbe koşullarında toplanıyor. 

Bizler, Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin çalışmalarına, Türkiye halkının savaşımını destekleme çalışmalarınıza katılacağız. 

İngiltere'deki savaşım, Türkiye'deki gericilikle savaşıma kopmaz bir biçimde bağlıdır. Türkiye ve İngiltere işçi sınıfı arasındaki dayanışmanın belirgin temelleri vardır. Bizler bu dayanışmayı geliştirmekle yükümlüyüz. 

Yaşasın Türkiye ve İllere işçi sınıfınm dayanışması! 

Sekreter 
Gordon Wardman Franse'deki Lenincilerin mesajı Yoldaşlar, : 
Fransa'daki Leninciler olarak İTİB'in Genel Kurulu'nu yoldaşça selamlarız. İTİB'in bu Genel Kurulu'ndan daha da güçlenerek çıkacağına eminiz. 

Kazacanacağız, kazanmak zorundayız! Yeneceğiz, yenilgi ölüm, yenmek zorundayız, diyoruz ve Genel Kurul'unuzun bu yolda ileri bir adım olacağına inanıyoruz. 

Yoldaşça selamlar. 

Yaşasın İTİB! 


Saylavların mesajlarından 


“ ... Ülkenizde yoğun baskıların olduğu bir dönemde birliğinize tüm destek ve dayanışmamı iletirim ...” 


Lord Anihony Grifford Lordlar Kamarası Üyesi 


s 


. Her zamankinden daha önemli olan İTİB'in çalışmalarını vargücümle desteklerim ...” 


James Lamona, J.P., İşçi Partisi Saylavı 


“... Türkiye'de bir askeri müdahale sonucu demokrasinin tüm izlerinin yok edildiği bir zamanda toplanan Genel Kurulunuz son derece önemlidir...” 


Bob Cryer,İşçi Partisi Saylavı 


son yılların en yığınsalı oldu 


Britanya Nükleer Silahsızlanma Komitesi 26 Ekim pazar günü Londra'da nükleer silahlanmayı protesto yürüyüşü düzenledi. BBC haber ajansı- nın belirttiğine göre, 60 binin üzerinde katılımın sağlandığı yürüyüş, 1950'lerden bu yana en yığınsal gösteri oldu. 
Türkiye Demokratik Hakları Savunma Komitesi, İTİB ve İTÖP'ün de yığınsal olarak katıldığı yürüyüşte, binlerce gösterici Hyde Park Corner dan Trafalgar meydanına yürüdüler, Bütün gün süren yürüyüş sonunda yapılan konuşmalarda, dünyadaki savaş tehlikesi anlatıldı. NATO'nun savaş kışkırtıcılığı protesto edildi. Bu arada İTİB'in fahri 


İşçinin Sesi de katıldı. 


başkanı Lord Fenner Brockway, yaptığı konuşmasında dünyanın birçok ülkesinde nükleer silahsızlanma hareketlerinin yükseldiğini ve ortak savaşın gerekliliğini belirtti. 

Gösteri sırasında Türkiye'deki faşist cuntanın halkımız üzerindeki baskılarını ve cuntanın bölgedeki savaş kışkırtıcılığını anlatan binlerce TDHSK bülteni dağıtıldı, bağış toplandı. 


Britanya'daki tüm demokratik kuruluşların desteklediğı Nükleer Silahsızlanma Komitesi uzun yıllar emperyalizmin silahlanma yanşına karşı durmuştur. 
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27 Eylül günü, F. Almanya'nın Köln kentinde faşist cuntayı 
| protesto yürüyüşü yapıldı. İkibini aşkın Türk ve Kürt devrimci 
ve demokratının ortak savaşım belgilerini yükselttiği gösteriye 


